
Op vrijdagavond 23 december 2016 verzorgde het

Lemster Mannenkoor

een

Groot Kerstconcert

in

MFC “De Hege Fonnen”



te Lemmer

Het Lemster Mannenkoor stond onder leiding van dirigent

Feike van Tuinen

Voor de begeleiding van het LMK zorgde

Jan Kroeske

Als soliste trad op: Netty Otter-Mezzo sopraan



Piano begeleiding; Johan Bijhold

Verder werd aan dit concert medewerking verleend door:

Koperensemble: “Koperguod” o.l.v. Andries Kramer

en de Lemster formatie:

Dûbelkwartet “Sadwaande”

De bezoekers van de Hege Fonnen werden bij binnenkomst al

verwelkomd met prachtige blaasmuziek van leden van muziekkorps

“Crescendo”



Om 20.00 uur begon het concert met het aanvangslied:

Lobt den Herrn der Welt
Naar Purcell’s “Trumpet Voluntary”

Tekst en arr.: Willy Trapp

Daarna werd het concert formeel geopend door de voorzitter van het

LMK, Lammert Wassenaar. Hij heette de aanwezigen hartelijk welkom

en wenste een ieder een mooie concertavond toe.

Koorlid Stef Diever praatte de verschillende onderdelen van het

concert aan elkaar en gaf een korte toelichting bij de verschillende

nummers.



Er werd gestart met samenzang:

Begeleid door “Koperguod”

Komt allen tezamen

Het optreden van het LMK was verdeeld in een aantal blokjes

waarvan de liederen zonder nadere aankondiging achter elkaar werden

gezongen.

Het concert werd door LMK gestart met het blok:

“Praise the Lord ”

Hymnus
“Jauchzet, jauchzet dem Herrn”

Friedrich Silcher

Te-be Po-em
Oud Russisch Kerklied

Arr.: Harm van der Meer

Tollite Hostias
Camille Saint-Saëns/Bew.: Gotze Kaspersma

Die Himmel rühmen

Tekst: Chr. F. Gellert

Comp.: Ludwig von Beethoven



Hierna volgde een bijdrage van de soliste

Netty Otter (mezzo sopraan)

die werd begeleid op de piano door

Johan Bijhold.

Zij vertolkten de volgende liederen:

- Advendsliet Paulus Folkertsma (1901-1972)

- Krystsankje idem

Hierna samenzang :

Lied 483 vs 1 en 3

Stille Nacht

Het tweede vers werd gezongen door het LMK

met orgelbegeleiding

Hierna een bijdrage van

Dûbelkwartet “Sadwaande”



- Heech yn’e loft Schotse Melodie; tekst Stoffel zandstra

- Nowa radistj stala Oekraïns kerstlied

- Joy to the World Engelse Cristmas Carol

Vervolgens “Koperguod” met:

- Holy and Ivy arr.: Roger Harvey

Samenzang:
Lied 481 vs 1 en 3

Hoor de engelen zingen de eer

Het 2e vers gezongen door LMK

met begeleiding van “Koperguod”.



Vervolgens het LMK met:

“Geef Vrede”

Dona nobis Pacem
“Geef ons vrede”

Arr.: Feike van Tuinen

Deep Harmony

(Uit Psalmen van David)

Tekst: Isaac Watts (1674-1748)

Comp.: Handel Parker (1854-1928)

Arr.: Feike van Tuinen (2016)

Jacob’s Ladder
Negro Spiritual

Tekst:Wim Raadsheer

Arr.: Sander van Marion

Thanks be to God
Tekst: P.J.Reilly

Comp.: Stanley Dickinson

Arr.:Henry Geehl



Na de pauze begon LMK met het blokje:

“Gloria, Hij komt ”
Bestaande uit:

Wij wachten op de Koning
William Gardiner (1770-1853)

Tekst:Sytze de Vries (liedboek 461)

Santo
Trad.: Argentijns Volkslied

Arr.: Tore W. Aas

Gloria in exelcis Deo
Oud franse melodie

Bewerking: F. Pijlman

Friese tekst: Fedde Schurer

Vervolgens “Koperguod” met:



- Fantasy Noël Arr.: Jack Harvey

Hierna samenzang :

Lied 476 vs 1, 3 en 4

Nu zijt wellekome

Hierna solozang met pianobegeiding:

Netty Otter/Johan Bijhold:

- Wiegenlied Max Reger (1873-1916)

- Maria Wiegenlied idem

- The most wonderfull Carl Davis

Birthday of all

- Angels through the Night Philip Kern

Vervolgens was de beurt aan:

Dûbelkwartet “Sadwaande”

- Jou mar ta Russisch volkslied/tekst Stoffel Zandstra

- Away in the Manger Traditional

- Dizze fredige nacht tekst: Stoffel Zandstra



Hierna Samenzang:
Lied 486 vs 1 en 4 met

begeleiding van “Koperguod”

Midden in de winternacht

Vervolgens gezamenlijk:

LMK/Netty Otter/Johan Bijhold:

The three Kings
Peter Cornelius

Arr.: Ivor Atkins

Cantique de Noël
Adolphe Adam

Arr.: Martin Koekelkoren

Go, tell it on the mountain
Spiritual/John Wesley Jr.

Arr.: Henk van der Maten

Aansluitend “Koperguod” met:

- Sleigh Ride Leroy Anderson



Vervolgens het

Lermster Mannenkoor met blokje:

“Kerst ”

Hoor een heilig koor van stemmen

Tekst: Christopher Wordsworth/vert.: W.Barnard

Engelse Hymne/arr.: Aad van der Hoeven

Uns ist ein Kindlein heut geborn
Michael Praetorius (1575-1621)

Arr.: Feike van Tuinen

Weinachtsglocken
comp.:Hermann Sonnet

Tekst: Franz Mäding

‘t Was nacht in Bethl’hems dreven



Arr.: Klaas Jan Mulder

Voorzitter Lammert Wassenaar besloot deze prachtige concertavond

met woorden van dank aan alle uitvoerenden terwijl de artiesten

werden verrast met een fraai boeket bloemen.

Hierna werd het concert besloten met het gezamenlijk zingen van:

Ere zij God

We kunnen terugzien op een bijzonder geslaagd concert in een bijna

geheel uitverkochte sporthal met een mooi, gevarïeerd en afwisselend

programma.




