
Op zaterdag 25 april 2015 gaf het

Lemster Mannenkoor

een

Oranjeconcert

in de Grote Kerk

te Dalfsen

Dirigent: Harm van der Meer

Orgelbegeleiding: Jan Kroeske

Solist: Ieke Rippen-tenor



Het concert werd geopend met een welkomstwoord door de

Voorzitter van het College van Kerkrentmeesters.

Het koor startte met:

Domine salvam fac/ Benedictus

Uit de Sint Cecilia mis/ Comp.: Charles Gounod

Er werd vervolgd met:

The Exodus Song

Tekst: Pat Boone
Comp.:Ernest Gold
Arr.: Johan de Meij

Whispering Hope

Tekst: Septimus Winner/Sibbele Witteveen

Comp.: Septimus Winner

Arr.: Harm van der Meer

Sanctus

Het 3e misgezang van het Ordinarium der Eucharistieviering

Comp.: Aad van der Hoeven

Bolen mi lezi
Tekst: Macedonisch volkslied over een vrijheidsstrijder tegen de

overheersing door het Ottomaanse rijk.

Comp.: Rado Simoniti

De solopartij werd gezongen door tenor Ieke Rippen



Vertaling:

Ziek ligt daar Mile Popordanov

Aan het hoofdeinde zit zijn oude moeder

Droevig treurt zij en fluistert zacht: Blijf bij me, blijf bij me, lief kind!

Jouw vrienden lopen op straat, lopen op straat

treurige liedjes te zingen.

Treurige liedjes te zingen.

Zij denken aan jou.

1) God vergeve jou, Mile Popordanov.

Mile Popordanov, hij sterft voor het volk.

2) Mile Popordanov, hij sterft voor het volk

Hij sterft voor het volk,

voor Macedonië.
“Bolen mi lezi” is tegenwoordig de hymne van de stad Veles (Macedonië)

Slavenkoor
Libretto: Temistocle Solera

Comp.: Guiseppe Verdi/Arr.: Harm van der Meer

Santo
Trad.: Argentijns Volkslied

Arr.: Tore W. Aas

Aansluitend volgde een vlotte orgelsolo van Jan Kroeske met een

aantal bekende oud-vaderlandse liederen.

Hierna was het weer de beurt aan de mannen:

Boedy Imja Hospodne
Trad. Slavisch-Byzantijns Kerklied

Arr.: Ton de Waal

Amin, amin, amin.
Uit de Russisch Orthodoxe kerkmuziek



Spirit of the living God
Tekst Vs 1/Comp.: Daniel Iverson

Vs 2: Michael Baughen

Oranjefantasie

in samenzang met het publiek.
Trad. Arr. Martin Mans

It Lot fan Tea
Tekst: Fedde Schurer

Comp.: Roel Slofstra/Arr.:Jan Overbeek/Harm vd Meer

De solopartij werd weer gezongen door Ieke Rippen

Te Maaie
Tekst: Douwe Hermans Kiestra

Comp.: Trad./Arr.: Harm vd Meer

Thanks be to God
Tekst: P.J.Reilly

Comp.: Stanley Dickinson
Arr.:Henry Geehl

Het concert werd besloten met het gezamenlijk

zingen van vers 1 en 6 van het

Het Wilhelmus

Tekst: Marnix van St. Aldegonde

Comp.: Adriaen Valerius

Hierna werd de avond afgesloten door de voorzitter van het

college van rentmeesters. Hij vertelde nog dat de opbrengst van

het concert ten goede zou komen aan het restauratiefonds van het

orgel in deze kerk.



Tenslotte werd als blijk van waardering nog een flesje geestrijk

vocht uitgereikt aan dirigent,organist en solist.

Het was een geslaagd concert (inmiddels voor de derde keer door

het Lemster Mannenkoor) in een mooie kerk met een prachtige

akoestiek.


