
 

 

Zondag 8 september 2024 begon de Feestweek Echten-Delfstrahuizen e.o. met een 

tentdienst. Daaraan werd medewerking verleend door het  

Lemster Mannenkoor 
 

 
 

o.l.v. dirigent Feike van Tuinen 

 

  
 

en met begeleiding van 

 gast-organist Rients Schuddebeurs  

(kerkorganist in de PKN gemeente Joure) 



  
en 

Klonje: 
zangeres Hinke Keulen en gitarist Eize van der Sluis. 

 
 

Het thema van de dienst in een goed gevulde tent was  

“Mosterd vóór de maaltijd”. 
 Voorganger was ds. Eize van der Sluis uit Joure. 

 

 
 

Woord van welkom door Ria 

 



 
 

Op sportpark “De Kampen” begon na het welkomstwoord het mannenkoor met het lied 

 

“Ambrosianischer Lobgesang”. 

Er volgden nog diverse liederen,in samenzang: 

deze werden begeleid door Klonje 

 
 

De kinderen werden bij de dienst betrokken met de door hun versierde boom. Deze 

mochten ze samen naar voren brengen, waarna hen uitgelegd werd wat een zaadje allemaal 

kan doen om iets te laten groeien. 

 
 

 
 



 

 

 
 

 
 

 

 

De tentdienst werd ook bijgewoond door een aantal oud-koorleden van LMK 
 

 
 



 

 
 

Nog enkele sfeerplaatjes: 
 

 
 

 
 



 
 

 
 

 
 



 
 

 

 


