
Zingen in Balk in het talmahiem op tweede kerstdag 2025 

 

Op tweede kerstdag zijn ongeveer 20 leden uit Balk en omgeving naar het Talmahiem 
getogen om daar voor de bewoners een klein kerstconcert te geven. 

 

Wij werden ontvangen met koffie, thee en koek. 

 

Dir keer was voor het eerst dat wij muzikale ondersteuning hadden van drie dames met 
een trekzak. 

 

Wij hebben eerst in de zaal beneden met z’n allen gezongen waarbij de bewoners ook 
niet ontbraken. 

Daarna hebben we de groep opgesplitst en zijn we afzonderlijk naar de afdelingen op de 
eerste en tweede etage gegaan waar we ook nog eens een aantal liedjes hebben 
gezongen, de bewoners die dat konden hebben ook met ons meegedaan. 

 

Als dank van het Talma hiem kregen we een doos merci die na het concert werd 
genuttigd. 

Het was een geslaagd optreden mede dankzij de begeleiding van de drie dames. 





 


